Nieuwsbrief gedichtensite 1 juli 2012

Een korte nieuwsbrief in deze vakantieperiode. De gouden veer,
zilveren veer en eervolle vermeldingen vinden eind augustus plaats,
evenals het uitgelichte gedicht.

Van de pastor

Voor velen breekt de vakantieperiode aan. Misschien gaat u weg (dan wens
ik u graag een fijne tijd) maar misschien ook niet omdat u de financiéle
middelen ontbreken of omdat u niet in staat bent.

Of u weggaat of thuis blijft maakt voor God geen verschil, Hij is u nabij in
voor- maar zeker ook in tegenspoed. En dat wil ik u graag bovenal
toewensen, Gods nabijheid, want niets kan ons scheiden van Zijn liefde.
Moge, waar we ook zijn, ook niets Hem scheiden van onze wederliefde.

Overweging: Romeinen 8:35-39

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."
(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)

Om de korte overdenkingen van de pastor nog eens te kunnen overlezen,
kunt u deze voortaan vinden in het Menu bovenaan bij: Pastor | Van de
Pastor

Thema voor de maanden juni, juli en augustus 2012

In verband met de komende vakantietijd wordt er in de maand juli niet
gejureerd. Dit gebeurt eind augustus. U mag uw themagedichten deze
maanden gewoon blijven inzenden. Wel blijft daarbij de regel : niet meer dan
drie gedichten per auteur.

Loslaten?

Voor een mens alles los kan laten moet hij veel overwinnen. De weemoed, de
gehechtheid aan de dingen, de afhankelijkheid ervan, het vertrouwen erop,
de trots op wat hij allemaal heeft kunnen opbouwen en verwerven, het
gevoel dat het zijn bezit is, de zeggenschap erover, het gaat allemaal voorbij.
We zijn hier tijdelijk en alles wat we hebben, hebben we ook tijdelijk. In
bijbelse taal zeggen we, dat we rentmeesters zijn, geen eigenaar. We hebben
het in bruikleen, maar we mogen ons geen bezitter noemen. De bijbel
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spreekt hier een andere taal dan het kadaster en het eigendomsrecht.
Maar, geen nood, zegt de Schrift. Wie in Christus gelooft heeft iets veel
beters. Die heeft een schat in de hemel. Over dit thema kunt en wilt u
misschien in de komende zomerperiode uw gedachten laten gaan en een
gedicht schrijven

T/m 25 augustus kunt u themagedichten over 'loslaten' inzenden. U mag niet
meer dan 3 themagedichten met dit onderwerp inzenden. De gedichten
mogen niet eerder gepubliceerd zijn geweest.

De uitslag wordt 1 september bekendgemaakt.

N.a.v. het boekl "Leven met God én met Kanker" van Frea Timmermans
(dichter van gedichtensite.nl), is zij benaderd door Family 7 tv en Groot
Nieuws radio. Zij wil de redactie verslag doen over het verloop van deze
opname.

Het was voor mij een onvergetelijke dag. Wat me opviel was de hartelijkheid
van iedereen. Of het nu de ging om de camera-mensen - interviewer-
gastvrouw of de schminkster. In het hele gebouw hing een sfeer van warmte,
liefde en gastvrijheid. Ik zat nog met twee andere gasten in het programma
en nadat we aan elkaar waren voorgesteld en geschminkt waren, hadden we
samen met Evert ten Ham (de interviewer) een moment van gebed, waarin
ieder van ons aan mee mocht doen. Dat raakte me.

De opnames duurden anderhalf uur. De laatste twintig minuten werd ik apart
geinterviewd. Op dit intervieuw zijn veel reacties gekomen van mensen die
soms zaten te huilen bij de tv. Zo had het hun geraakt. Ook Evert ten Ham
wist af en toe niet meer wat hij moest zeggen. Na afloop zei hij, verbijsterd
te zijn over mijn nuchtere en eerlijke openheid. Maar ik was gewoon mezelf
en totaal niet bewust van het feit, dat het interview zoveel bij mensen los zou
maken. Ik wilde gewoon dat God tot Zijn doel en eer kwam in het
programma en dat is gelukt.Ik zat daar niet voor mezelf maar voor Hem!

Anderhalf uur duurde de heen en terugreis. Tel daarbij op de opnames van
anderhalf uur, dan is het onvoorstelbaar dat ik het zolang vol kon houden.
Wel moest ik op de terugreis een morfine-tabletje nemen tegen de pijn, maar
dat had ik er graag voor over. Al met al een dag om heel dankbaar op terug
te zien.

Momenteel wordt het interview van mij regelmatig herhaald op Family 7.
Mensen die daar meer over willen weten kunnen contact met mij opnemen.
Mijn emailadres kunt u verkrijgen door_dit bij de redactie gedichtensite.nl
aan te vragen via dit formulier.

Nieuws van dichters van de gedichtensite

Houdt u een lezing over uw gedichten / Geeft u een gedichtenbundel uit /
Komt u voor radio of televisie met uw gedichten / dan mag u dit bij de
redactie melden en komt dit in de nieuwsbrief en op de site.

Wij kunnen niet voldoen aan het verzoek om uw site te promoten. Er zijn te
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