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UITSLAG THEMA "PELGRIM"

Goud

Zilver

De laatste Pelgrimage

Als pelgrim zijn wij steeds op reis

Eervolle vermeldingen:

. Gouden stad ik kom eraan

Hoe ver nog?

. Zijn woord gegeven
. Alleen zal het niet gaan

Pelgrimsuitzicht

Innerlijk pelgrimeren

Mijn pelgrimsreis naar de eeuwigheid
Mijn weg als pelgrim

Hans Cieremans

Justus van Tricht

Alie Holman

Egbert-Jan van der Scheer
Rob v d Knaap

Truus Bijzet-Pullen

Coby Poelman- Duisterwinkel
Marij v d Heuvel

Jannie de Paauw

Peter v Heiningen

Jose Consemulder
Cor Hardenbol
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THEMA MELI: "Vogels"

Vanmorgen vroeg floten de vogeltjes, alsof ze zeggen wilden "kom er uit, het is een
bijzondere dag". Inmiddels is het "feest" van de troonswisseling achter de rug. En
morgenochtend vroeg zullen de vogels weer fluiten.

- In Mattheus staat: Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard
dan zij?

- Te denken valt ook aan Psalm 84: Zelfs vindt de mus een huis o Heer, de zwaluw legt haar
jongskens neer (oude vertaling).

- De Heilige Geest die in de vorm van een duif neerdaalt bij de doop van Jezus door
Johannes de Doper in de Jordaan.

- En... de Raaf die terugkeerde bij de ark van Noach en enige tijd daarna de duif die
terugkwam met een olijftakje.

- Tijdens de veertigjarige tocht door de woestijn kreeg men kwakkels (soort vogels) te eten.
Misschien kent u zelf nog meer voorbeelden uit de bijbel over vogels? Of zoek eens op
www.voorleesbijbel.nl linksboven bij "zoek op woord". Maar natuurlijk kunt u ook een
lofgedicht over de vogels of de vrijheid van de vogels schrijven met betrekking tot het
geloof, lees daarvoor ook het stukje "van de pastor”, zij beschrijft het Scheppingswonder,
daar kunnen wij de vogels ook onder scharen.

U kunt de gedichten inleveren tot en met 25 mei, 1 juni zal de uitslag zijn.

VAN DE PASTOR

Het heeft lang geduurd maar langzaam krijgt alles in de natuur wat dood leek weer kleur. Het
geel, rood en groen komt aarzelend tevoorschijn en streelt ons 0og. ledere keer is dat toch
eigenlijk weer een wonder, een wonder niet van “moeder natuur” maar een
Scheppingswonder. Onze God heeft Zijn liefde in dit alles gelegd en wij mogen er van
genieten en ons verwonderen. Toch, het kan nog mooier. Stelt u zich het mooiste voor wat u
ooit zag en vermenigvuldig dat met een veelvoud, dan krijgt u een idee van wat God voor
ons heeft bereid om straks eeuwig in te vertoeven.

Overweging: | Kor. 2:9
"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder.”
(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)



http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Justus%20A_%20van%20Tricht
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Alie%20Holman
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Egbert%20Jan%20van%20der%20Scheer
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Rob%20van%20der%20Knaap
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Truus%20Bijzet
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Joopenjannie
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Peter%20van%20Heijningen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/jose%20consemulder
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Cor%20Hardenbol
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Cor%20Hardenbol
http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127

UITGELICHT GEDICHT PRISCILLA LANEUZE

VERLOREN

Wat ging er toch in je om al die tijd
Nu zijn we je helaas kwijt voor altijd
De leegte in huis doet nog teveel zeer
We blijven denken aan die ene keer

Je ging van ons heen voor jouw tijd
Zomaar stil verdwenen voor altijd
Hier in huis is niets hetzelfde meer
We denken aan jou nog iedere keer

Kon je er met ons niet over praten
We voelen ons verloren en verlaten
Je hebt ons voor het leven bezeerd

We hadden dan nog kunnen praten
Wellicht had je ons dan niet verlaten
En was alles nog ten goede gekeerd

Dit gedicht heb ik geschreven naar aanleiding van een roep om hulp van een 12-jarig meisje
op een site, waar mensen met soortgelijke gedachten hun verhaal kwijt kunnen.

Ze vroeg of iemand haar kon vertellen "of er zoiets als een hemel bestaat, want daar wilde
ze zo graag naar toe! "

Haar korte leventje was ellendig genoeg om met zulke plannen rond te lopen.

Dit gegeven heeft me zo geschokt, temeer daar het een KIND betreft, dat ik alles in het werk
heb gesteld om haar tot andere gedachten te brengen.

Dat was vorig jaar zomer, en kort geleden hoorde ik dat ze er nog steeds is en zelfs
positiever in het leven staat........

In diezelfde periode kwam ik toevallig (!) op de Christelijke Gedichtensite terecht, waar ik
aan hetzelfde onderwerp een ander gedicht heb gewijd :

"Huil maar even....."

Ik ben heel blij dat er sites bestaan zoals deze, waar teksten en gedichten beschikbaar zijn
voor iedereen.

Het is nog een hele kunst om mensen te "raken", ieder heeft zijn eigen gevoelshoogte en de
verscheidenheid aan gedichten maakt dat er stof genoeg is voor elk wat wils.

Ik had een zonniger onderwerp kunnen kiezen, maar de wijze waarop dit gedicht tot stand is
gekomen, vond ik wel de moeite waard om te vermelden.

Hierbij wil ik Frans den Harder nog bedanken voor de gelegenheid mij gegeven om één van
mijn gedichten te belichten.
Priscilla.

Priscilla heeft als Jolanda Holleman-Kropff aangewezen voor het volgende "uitgelichte"
gedicht 1 juni 2013.

Nieuwsbrief in eenvoudige layout

Voortaan zal de uitvoering van de nieuwsbrief in voornamelijk grijstinten zijn. Het is
gebleken dat er mensen zijn die de nieuwsbrief graag uitprinten om later nog eens door te
lezen. Het printen kost dan veel cartridges i.v.m. de kleuren die er in de nieuwsbrief zitten.



http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu/25190-verloren-uitgelicht-gedicht
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jolanda%20Holleman

We zullen het voortaan eenvoudig houden en op het logo na, alleen de zwart/grijstinten
gebruiken. Er zal voortaan wel de berichtgeving van een nieuwe bundel in de nieuwsbrief
opgenomen worden, waarbij een link zal staan naar de afbeelding van een nieuwe bundel.

NIEUWS VAN DE AUTEURS:

IN VERWONDERING ZI1IJN GEEN GRENZEN
Heel graag willen Martine Verhavert en Cor van Vliet u uitnodigen voor de presentatie van
hun bundel “In verwondering zijn geen grenzen”

De bundel is ontstaan door de liefde voor de natuur.

Vanaf heden is de bundel ook verkrijgbaar via de webshop van uitgeverij “Writehi(s)story”.
Bij ieder verkocht exemplaar wordt één euro geschonken aan Natuurpunt afdeling Herzele.
Als u www.deleeswinkel.be aanklikt, dan komt u meteen op de verkoopsite.

Ideaal dus om vanuit uw zetel de bundel te bestellen.

Deze bundel wordt bovendien deze week speciaal in de kijker geplaatst door de uitgeverij.

HIJ REKENT MET GENADE - JAN VAN DEN BRINK

Jan van den Brink, woont in Eindhoven, gehuwd en vijf kinderen, is fysicus en geeft leiding
aan een high tech bedrijf in Eindhoven. Het dichten ervaart hij als een vorm van ontspanning
naast zijn werk.

Jan is nog niet zo lang op het dichterspad maar hij is door het "dichtersvirus™ aangestoken
sinds hij begonnen is om de Heidelbergse catechismus op rijm te zetten. Dat werk is in een
bundel uitgekomen in december 2012 onder de titel: Hij rekent met genade. Info

Omdat de Heidelbergse catechismus dit jaar (2013) 450 jaar bestaat, is er een website waar
allerlei activiteten worden aangekondigd. Op die website is ook een kennismakingsbestand
van Zijn bundel te vinden: Klik hier>>>:

Momenteel is Jan met diverse projecten bezig, maar hij kan daarmee slechts langzaam
vorderingen maken omdat het allemaal naast zijn gezin, werk, kerk, etc moet gebeuren. De
worsteling daaromheen vindt u verwoord in de limerick "Prioriteiten”. Enkele voorbeelden
van zijn dichtwerk kunt u verder vinden op de gedichtensite.nl.

VERGETEN?

Is een auteur, die melding heeft gemaakt van een nieuwe gedichtenbundel, door de
webmaster vergeten? Geef dit dan alsnog door, dan zal de webmaster het direct op de site
publiceren én in de volgende nieuwsbrief vermelden.

GEDICHTENWEDSTRIJD HATTEM - medegeorganiseerd door Hans Lambrechts

Aan de Kunstmarkt die dit jaar in de Veluwse Hanzestad Hattem wordt gehouden doen voor
het eerst ook dichters mee. Zij zullen op zaterdag 18 mei op verschillende plaatsen in de
binnenstad gedichten voordragen. Mede-organisator van de poétische activiteiten is Hans
Lambrechts, oud-stadsdichter van Elburg en onder andere actief op gedichtensite.nl

Bezoekers van de kunstmarkt worden ook uitgenodigd mee te doen aan een
gedichtenwedstrijd en/of een gedicht te schrijven op een grote kunstwand. Hattemse eerste
burger Jan Willem Wiggers zal om 11.00 uur het eerste gedicht op de gecombineerde
schilder- en poéziewand schrijven. Met deze handeling wordt de markt ook officieel
geopend.

De deelnemende dichters zijn: Froukje van der Ploeg uit Amsterdam, Geert Zomer (oud-
stadsdichter van Harderwijk), Rense Sinkgraven (oud-stadsdichter van Groningen), Kasper
Peters en Paul Borggreve uit Groningen en Hans Lambrechts. Zij zullen de hele dag door
zowel bij de kunstwand in de Achterstraat als elders in het centrum acte de présence geven.
De markt duurt tot 17.00 uur.



http://www.lucasboeken.nl/index.php/winkel/theologische-boeken/hij-rekent-met-genade-detail
http://www.refo500.nl/news/view/517/nieuwe-zangbundel-bij-de-heidelbergse-catechismus.html

MIJN HEILAND LEEFT - Ina van der Welle

Het lied “Mijn Heiland leeft” dat Ina van der Welle voor het “Jeugd Selectiekoor” van Bert
Noteboom geschreven heeft, werd op 31 maart uitgezonden bij de e.o. bij Nederland zingt op
zondag. Als u dit wilt horen, kunt u dat doen via uitzending gemist. Het is bijna op het eind.
Ook is dit lied via de radio Elburg e.o. uitgezonden.

GEDICHTENNIEUWS rondom Troonswisseling
Allerlei auteurs hebben ruchtbaarheid gegeven aan het uitkomen van de gedichtenbundel
"Van koningin naar koning". Enkele hiervan worden hieronder beschreven:

Frederieke heeft de gedichtenbundel "Van koningin naar koning" verwerkt op haar eigen
website "Gedichten van Frederieke",
zie hier>>>>

Coby Poelman werd gevraagd voor De Streekkrant om mee te schrijven aan het
Westerkwartiers koningslied, zij liet aan hen weten dat ze al zoveel voor en over het
koningshuis voor de gedichtensite had geschreven, dat ze haar met het koningslied in het
Westerkwartiers wel even mochten overslaan. Daarop ontstond een leuke mailwisseling met
de redactie van de Streekkrant, die vervolgens in deze krant te lezen was. Klik hier>>>> om
het afgedrukte artikel zelf te lezen.

Hans Lambrechts heeft op de Veluwe diverse kranten benaderd en publiciteit gegeven aan
het uitkomen van de gedichtenbundel "Van koningin naar koning", zie b.v. dit artikel
In tal van dagbladen op de Veluwe heeft men dit gepubliceerd, zie ook hier>>>

Coby Poelman, verzorgde een artikel in Trouw

Cobie Verheij werd geinterviewd over het uitkomen van de bundel door RTV-Katwijk, bij
uitzending gemist is dit nog te beluisteren.

Onze PR-medewerkster Ina van der Welle had ook verschillende kranten op de hoogte
gesteld en o.a. het Nederlands Dagblad publiceerde over het uitkomen van de
gedichtenbundel voor de troonswisseling en ook het Reformatorisch Dagblad

Google eens op "van koningin naar koning" +gedichtensite en u zult veel links vinden naar
een artikel over deze bundel.

Ook social media werd gebruikt voor bekendmaking van de bundel. We willen dan ook allen
die hieraan meegeholpen hebben, bedanken voor het verder bekendmaken van de uitgave van
de gedichtenbundel "Van koningin naar koning". Via de gedichensite zijn er ongeveer 200
bundels verkocht, het exacte aantal dat via de boekhandel is besteld, is nog niet bekend,
daarvan krijgen we later een overzicht. Eventuele opbrengst van de bundels wordt mede
gebruikt voor kosten van hosting.

FAQ

Faq oftewel frequently asked questions (veelgestelde vragen) heeft ook op de gedichtensite
een plaatsje gekregen. Kijk bovenaan op de menubalk regelmatig bij FAQ, dit wordt iedere
keer als er vragen zijn over de gedichtensite, bijgewerkt, zodat ook anderen die met dezelfde
vragen zitten, hier kunnen kijken of de oplossing er bij zit.



http://www.gedichten-frederieke.nl/CMS/?page_id=276
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/25194-coby-poelman-verwoordt-‘koninklijk-portret’
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/april/02/dichtbundel_lsquo_van_koningin_naar_koning_rsquo_
http://www.veluweland.nl/_incs/christelijke_dichters_geven_koningin_en_kroonprins_dichtbundel_cadeau_41421193.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie-filosofie/campaign/item/detail/1833023/49803/Koninklijk-portret.dhtml
http://televisie.rtvkatwijk.nl/
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/gedichten_voor_de_koning_1_727712?localLinksEnabled=false
http://shop.boekenbent.com/product_info.php?products_id=816

