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UITSLAG THEMAGEDICHT januari/februari: MANTELZORG

Er is weer enthousiast meegedaan aan het thema van de afgelopen maand. De auteurs hebben 63 gedichten met het thema
"mantelzorg" ingeleverd. We hebben er weer een nieuwe categorie bij en hopen dat er ook nu dit thema ten einde is, er
nog wel gedichten in de categorie mantelzorg ingeleverd zullen worden.
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THEMAGEDICHT maart 2014: DE VERLOOCHENING

Pasen valt dit jaar laat. De redactie wilde een "paasthema” aan de orde stellen. Een moeilijk thema, namelijk de
verloochening van Jezus door Petrus. Hieronder vindt u verschillende teksten die hierover gaan. Dit alvast om u op weg te
helpen. Maar natuurlijk mag u dit thema op geheel eigen wijze benaderen, zoals 'hoe voelt het voor Jezus dat hij
verloochend werd door zijn eigen discipel?’, of wat doet het met je eigenwaarde als je Jezus verraadt? of 'kunnen wij Jezus
in deze tijd ook nog verloochenen?' enz., als je er goed over nadenkt valt er heel veel over te zeggen en misschien kunnen
de dichters dit verwoorden in een aansprekend gedicht.

De aankondiging van de verlooching door Jezus

Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’
(Mattels 26:34)

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal
verloochenen.” (Marcus 14:30)

Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij
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kent.” (Lucas 22:34)
Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal
verloochenen. (Johannes 13:38)

De verlooching van Jezus door Petrus

Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!” En meteen kraaide er een haan. (Matteiis 26:74)
Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal
verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. (Matteiis 26:75)

Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.” Hij ging naar buiten,
naar het voorportaal, en er kraaide een haan. (Marcus 14:68)

En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: “Voordat een
haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.” En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.
(Marcus 14:72)

Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.” En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan.
(Lucas 22:60)

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er
vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ (Lucas 22:61)

Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. (Johannes 18:27)

Veel succes.U mag voor dit thema 3 gedichten inzenden. U heeft even langer de tijd, want u kunt de gedichten t/m
24 maart inzenden.
1 april 2014 zal de uitslag bekend gemaakt worden.

VAN DE PASTOR

Wat een geweldig succes hebben onze schaatsers behaald op de Olympische Spelen. Ze hebben hun race gereden en de
eindzege behaald. Ook voor ons is er een race, een wedloop, waarin wij de eindstreep moeten halen door volharding. Dan
wacht ons geen medaille maar een kroon die ons gegeven wordt door God. Laten we met alles wat in ons is streven naar
de beloning die zeker op ons wacht.

Vergelijk: Opb. 22:12

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."
(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)

UITGELICHT GEDICHT: """ - Dineke Jansen

laatste ontbijt

een broodje en een kopje thee

liefdevol elke morgen op bed gebracht

hij kijkt haar aan, ze lacht

en zegt: neem je de krant nog voor me mee?

levend water en levend brood
liefdevol wordt het haar aangereikt
Hij raakt haar aan, ze kijkt

en zegt: mijn God, wat bent U groot!

het grote nieuws van zeven maart:
Jezus heeft haar Zelf naar Huis gehaald
hij weet, er is betaald

ondanks verdriet is dat hem alles waard

Soms maak je een gedicht, waarvan je denkt, dit zou ik eigenlijk moeten uitleggen.
Met dank aan Jose Consemulder, krijg ik voor het bovenstaande gedicht de gelegenheid.

Maart 2013 mocht ik de bundel Vergeetmijnietjes-geplant in de tuin van de taal- uitbrengen.
Een hele belevenis waar ik dankbaar voor ben.

Het werd helemaal bijzonder toen ik in oktober 2013 gebeld werd door iemand .

Deze persoon had mijn bundel gekregen (vertelde hij) omdat hij veel verdriet had.

In een aantal gedichten had hij troost gevonden.
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Hij vertelde zijn verhaal.
Dat verhaal heb ik verwerkt in bovenstaand gedicht.
En naar hem opgestuurd.

Ik voel me bevoorrecht dat God mijn gedichten wilde gebruiken om hem te troosten.
Aan God de eer.

Volgende uitgelichte gedicht voor de nieuwsbrief van 1 april zal van Ronald Lammers zijn

NIEUWS VAN AUTEURS

In januari 2014 stond er een leuk artikel in het ND over “Christenen trouwe bloggers” , dit keer werd Nico Siebel
uitgelicht.

Nico beschrijft waarom hij begonnen is met gedichten schrijven en noemt hierbij ook de gedichtensite.

zie http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/27103-rouwverwerking-siebel-nd

HET HUIS VAN MIJN GEDACHTEN

Beschrijving

Gerry Pap van Munster (1944, Herxen aan de IJsseldijk bij Wijhe) woont in Hoogeveen. Het gedicht ‘“Mijn IJssel’ en de
foto’s van broer Henk laten zien hoe sterk de auteur gehecht is aan dat mooie plekje aan de rivier. Als kind schreef ze
hierover al gedichtjes. Sinds jaren vergezellen haar twee gedichten. Het eerste is geschreven door Alice Nahon (1896-
1933):

't Is goed in het eigen hert te kijken

Nog even voor het slapen gaan.

Gerry Pap van Munster werd tien jaar na het overlijden van Alice Nahon geboren. Nog steeds wordt ze geraakt door deze
dichtregels. Het tweede is een gedicht van Kees Boeke (1884-1966):

In de stilte kiemt het leven, in de stilte zwelt de vrucht.

Op deze manier je gevoelens verwoorden is een kunst die de auteur probeert te bereiken in ‘Het huis van mijn gedachten’.
Ze hoopt dat lezers door hdar woorden zullen worden geraakt.

Extra informatie

Website van de auteur|Gerry Pap-van Munster

Boek auteur Gerry Pap-van Munster

Zwart/Wit Nee

ISBN 9789462549951

Taal nl

Aantal pagina's  |103

Jaar 2014

Boek type Paperback

Boek grootte Nee

Klik hier>>> voor meer info

http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/27168-het-huis-van-mijn-gedachten
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We hebben verschillende links voor u die verwijzen naar Pasen, het betreft, gedichten, verhalen en liedjes:
Paasgedichten gedichtensite.nl
Paasgedichten en verhalen Coby Poelman
Paasgedichten Ina van der Welle
Paasgedichten Frits Deubel
Paasoverdenkingen

VOOR DE KINDEREN:

Kleurplaten Alie Holman

Knutselen Alie Holman

Paasliedjes Kindergospel

Paasliedjes Elly en Rikkert

Heeft u zelf ook een site met paas-, pinkster- en/of kerstgedichten. Geef deze dan ruim een maand voor pasen, pinksteren
of kerst aan de redactie door. Dan kan uw site een volgende keer ook genoemd worden.

De redactie is voor lezers van de gedichtensite op zoek naar 2 gedichten.

Een pabo-studente is op zoek naar het gedicht "tot ik ben wat Hij bedoelt'. De eerste regel is: Waar geen weg is zal ik
lopen. De laatste regel: Tot ik ben wat Hij bedoelt.'

De volgende twee regels komen ook in het gedicht voor: "Waar geen muur is, ga ik door.... veel meer dan ik eerst
verloor".

Kent u dit gedicht? Wilt u dit dan aan de redactie doorgeven.

Er kwam ook nog een vraag naar een gedicht van een moeder van een lezer van de gedichtensite.nl. VVoor haar tiende jaar
leerde ze dit gedicht toen ze nog in een klein dorpje in Friesland woonde. Ze vond het altijd een mooi gedicht en daarom
weet ze er ook nog veel regels van. Het is een oud gedicht, het lijkt op oud-Hollands.

Waarschijnlijk komt het gedicht rond 18.... De naam van de auteur is niet bekend. Het zou wel eens een vlaams gedicht
kunnen zijn (zie woord bedieden), dat woord staat ook in het lied van Klokke Roeland.

Hier komen de regels die de moeder van onze lezeres nog kende:

Herodes wachtte, het wachten duurde lang

Herodes raasde en toornde en om zijn harte werd hij bang

Wat mocht het wel bedieden dat zij niet tot hem kwamen

Bedrogen hem die lieden? Die jonggeboren koning?

Die jonggeboren koning, dat was zijn vijand fel

Dat was de langverwachte, de hoop van Israél

Dat jongsken mocht niet leven, het ging om Herodes troon

Dat jongsken mocht niet dragen Judea’s vorstenkroon

(het woord harten weet ik niet zeker)

Hopelijk herkent iemand dit gedicht en wilt u dit doorgeven aan de redactie van de gedichtensite.nl

De redactie hoopt van harte dat iemand van u weet welke 2 gedichten het betreft. Als we de gedichten vinden, zullen we
ze later in de nieuwsbrief plaatsen.

taalfout gezien? Meld dit dan niet als reactie onder een gedicht, maar geef het door aan de correctrice of corrector van de
gedichtensite: zie http://www.gedichtensite.nl/fag-vragen-antwoorden/algemene-vragen/24937-taalfout-gezien
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